
Donderdag 17 juni 1915.

De heer Maurice Lippens, zoon van wijlen den burgemeester van Gent, burgemeester van
Moerbeke, is dezer dagen uit zijn kasteel aldaar gehaald en naar Duitschland
overgebracht. Zijn misdaden ?

Geene of geene ten laste gelegd. Enkel is hem — ik schrijf uit geloofbare bron — verklaard,
dat hij, advocaat zijnde, aan de burgemeesters van zijn omliggende raad geeft in geschillen
met de duitsche overheden, wat voor de bezetting van 't land gevaar oplevert.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


